
Goedendag,

Ik ben Angela van de Klok, of zoals sommigen van u mij beter zullen kennen @angelablabla van
Twitter. Samen met andere stadgenoten ben ik iemand die wekelijks, en vaak meerdere keren per
week, de gemeente verzocht om de rotzooi naast de containers in mijn straat (de Zerboltstraat) te
verwijderen.

Vooropgesteld; ik ben voor het scheiden van afval en ben blij dat hier stappen in gezet worden. Dat
hier onevenredige kosten aan zitten zal u, ook vanavond, vaker als klacht horen. Een alleenstaande
zou minder afval opleveren, maar hier hebben de meeste producenten van goederen geen
boodschap aan. Plastic om een komkommer, de verpakking van een elektrische tandenborstel, het
piepschuim om een nieuwe combimagnetron. U snapt het; als alleenstaande heb ik hierin evenveel
(rest)afval als een gezin. Ik vraag u dan ook om deze onevenredige kostenpost voor alleenstaanden
aan te passen.

Toch is dit niet de reden dat ik hier vanavond sta. Ik sta hier omdat ik moedeloos wordt van mijn
straatbeeld wat langzamerhand verandert in de vuilnishopen van Napels. Voor de invoer van diftar
stond er zo nu en dan iets naast de containers, inmiddels is het haast dagelijks raak. Vuilniszakken
vol rottend zooi, maar ook de wereld aan andere producten. Van konijnenkooien tot tapijt, van
megaknuffels tot kastdeuren en van matrassen tot tuinstoelen. Het is niet enkel het restafval, maar
vuilnis trekt een hele hoop vuilnis aan. Zeker als er ogenschijnlijk niet op wordt gehandhaafd.

Dagelijk al die rotzooi is al een reden om moedeloos te worden, de (re)actie van de gemeente en de
Rova zijn eigenlijk de reden dat ik wel klaar ben met de moeite te nemen om meldingen te maken.
Samen met de Rova en de gemeente heb ik eind april een rondje door de wijk gelopen om te kijken
waar de probleempunten zijn. Er zijn toezeggingen gedaan, maar ik zie er tot op heden nog niets van
terug. En zeg nu zelf; wanneer de Rova op vrijdag papier en plastic ophaalt is het gek dat ik als
buurtbewoner tropische weekenden tussen het rottende vuil blijf zitten omdat er pas actie wordt
ondernomen als bewoners klagen in plaats van dat er intern een melding wordt gemaakt en op vrijdag
het vuil alsnog wordt opgehaald. Ondertussen openen kraaien en ongedierte de zakken en blijft het
afval wat uit de zakken valt weken liggen. Zoals gezegd ben ik inmiddels wat murw en meldt de
meeste rotzooi niet eens meer. Er komt immers steeds dezelfde passieve reactie en er is geen
verbetering te zien. Wat heeft melden dan nog voor een zin?

Ook ik weet dat het “opvoeden” van bewoners tijd kost, maar dat betekent niet dat de gemeente en
Rova nog maanden door kunnen gaan met deze passieve houding en dit beleid. Daarbij; zoals de
heer Guldemond zegt zijn het slechts een paar frequente klagers. In dat geval zou het dus ook om
een paar plekken gaan die aandacht nodig hebben en zou het probleem zo opgelost moeten zijn.
Toch?

Lieve mensen, in uw eigen voortuin zou u deze ellende ook niet willen hebben. Mocht u na vanavond
toch van mening zijn dat het meevalt, dan breng ik met alle liefde de rotzooi naast de container in mijn
straat een weekje bij u langs.

Mijn verzoek aan u; Fix die shit of neem een voorbeeld aan de gemeente Arnhem en draai dit beleid
terug! Met deze uitvoering van dit beleid heeft u anders onze prachtstad voorgoed veranderd in
Napels aan de IJssel.


