
Ik liep laatst over de 

Dilemmaweg  

Een naamloze straat 

Weet iemand eigenlijk hoe  

Die straat heten gaat 

Het is een doodloper 

Einde van de weg 

Kip van de leg-weg 

Het is het uitgeput-pad 

De ik ben het zat-straat 

Ondertussen wordt er gepraat 

Over het Herman Brood-hof 

De granaatstraat en 

De stop of ontplof-weg 

Over de Sinterklaasstraat 

En zwartepietenweg 

De straatnaam als 

Plek waar onze huizen 

En opvattingen staan 

Ik zeg 

Deze weg 

Die weg 

De andere weg 

Alles weg 

Dikke pech 

We beginnen opnieuw met de  

Jan Vaynestraat 

Typhoonhof en Sticksweg 

Sietze Haarsmastraat 

Anne van der Breggenweg en 

Het Esmé Kamphuisplein  

 

Of de Burgemeester lulstraat 



En wethouder kutweg 

Meneer poepjesplantsoen 

En mevrouw Constant Lamplein 

Het zal je thuis maar zijn 

 

De meeste stemmen gelden 

Betekent rollend over straat 

Met de buren en hun buren 

Wie voor wiens naam gaat 

Dan zijn straks de stemmen geteld 

Wordt er een oordeel geveld 

En plots is het niet 

De stem van het volk 

Die het hardst roept 

Maar de rede van de raad 

Die de straatnaam stoept 

 

Natuurlijk kan er geen 

Plaspad of poepstraat bestaan 

Geen homoweg of LBGT-laan 

Op de bordjes staan 

En na gesteggel 

Gewik, geweeg 

Vieze grapjes 

In de anussteeg 

Heeft men besloten 

Dat de inzendingen 

Worden gesloten 

Geen weg van mijn kloten 

Of pad vol rammen en stoten 

Maar gewoon 

Korianderplein en Karperkolk 

Gladiolenstraat en Biltweg 



Oosterstraat en Aureliavlinder 

Fijne namen zonder betekenis of hinder 

 

De hoge heren  

Op duurbetaald pluche  

Moeten weten en leren 

Dat zij voor ons  

De openbare ruimte 

Moeten beheren 

 

En dan snel verder gaan 

Met waar het echt om gaat 

Armoede, veiligheid, huisvesting 

Meer blauw op straat 

En vooruit dan maar 

De Herman Broodstraat.  


