
 

 

Zwolle, 5 november 2017 
 
 
Geachte raad, 
  
Graag wil ik mijn ergernis over het volgende met u delen:  
Mijn vrouw heeft onlangs voor het fietsen op het Broerenkerkplein in Zwolle een boete van € 64,- 
gekregen. Ik vind dit zeer onterecht, buiten proportioneel en wel om de volgende redenen: 

 
Om een fietsverbod in te stellen moet je het goed aangeven en kenbaar maken. Dat is hier niet het 
geval. Het verbod om daar niet te mogen fietsen is wel aangegeven, pas na echt zoeken zijn de 
borden gevonden. Tegen Artez, staat een verbodsbord verstopt, niet zichtbaar vanaf de kant 
waarvan de meeste fietsers komen; de Pletterstraat of via het bruggetje over de Thorbeckegracht. 
Het andere verbodsbord is achter de winkel van Van Beek of de Xenos opgehangen (tussen de 
klimplanten?),  dit is toch ook niet direct de plek waar je een fietsverbod verwacht. 

 
En is het niet vreemd  dat het niet mogelijk is om fietsend de 
stalling in de Klokkensteeg te gebruiken zonder een kans op 
aanhouding?   
De stallingen bij de Klokkensteeg als bij de Xenos liggen in het 
handhavingsgebied. In het door de Raad vastgestelde 
Fietsactieplan geeft de gemeente zelf hoog op van de locatie 
Klokkensteeg, maar er mag nu niet gefietst worden.  
Eigenlijk te gek voor woorden! 

 
Ik snap dat het niet wenselijk is om in de aanliggende stegen te 
fietsen, maar een verbod om te fietsen op het Broerenkerkplein 
slaat toch helemaal door? Je mag op het Eiland niet met je auto 
rijden, maar je hoeft hem toch niet de parkeergarage in te 
duwen? Waarom moeten fietsers dan lopend naar de stalling? 

Door de gemeente wordt het Broerenkerkplein zelfs gebruikt voor de activiteiten van de fietsweek!.  
Dan is er natuurlijk geen handhaving te bekennen.  
Maar als iemand op een winderige zaterdagochtend in oktober over het lege plein fietst wordt een 
boete van € 64,-uitgeschreven. Fietsstad 2014 is alweer lang geleden, nu wordt de openbare 
ruimte door terrasuitbaters geclaimd.  
 
Ik heb mijzelf de moeite bespaard om bezwaar te gaan aantekenen bij de politie, ik weet dat dit 
toch zinloos is en mijn frustratie alleen maar groter wordt... 
 
Concreet: 

 
Graag zou ik u als raad willen vragen uw ideeën voor het fietsverbod van het Broerenkerkplein te 
heroverwegen zodat niet meer onwetende fietsers worden overvallen door het handhavingsteam. 
Stallingen in de binnenstad moeten gewoon fietsend bereikbaar zijn! 
Mijn bezwaar heb ik gedeeld met de Fietsersbond Zwolle. Ook zij zijn van mening dat het hier om 
een vreemde weinig fietsvriendelijke actie gaat. De Fietsersbond heeft ook al ambtelijk 
aangegeven dat de bebording van het fietsverbod gewoon bijzonder slecht geplaatst is.   
Ook is zij van mening dat stallingen gewoon fietsend bereikt moeten worden. 

 
Graag ontvang ik uw reactie op dit in mijn optiek vreemde en weinig sympathieke beleid. 

 
Met vriendelijke groet, 
Harry Gijsman. 


